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God Die alles maakte — Alle antwoorden

Vraag 1:

Vraag 2:

Vraag 3:

Vraag 4:

Vraag 5:

Vraag 6:

b)

Dag 1: Licht

Dag 2: Water en de lucht

Dag 3: Land, de planten en de bomen

Dag 4: Zon, maan en sterren

Dag 5: Vissen en de vogels

Dag 6: De landdieren

Alles heeft een hele goede volgorde aangehouden. Alles van een latere dag kan er
niet zijn zonder dat de eerdere dagen geweest zijn.

Dag 1 en 3 Het licht wordt samengebracht in de zon, maan en sterren.

Dag 2 en 4 De water en de lucht worden bevolkt door de zee- en luchtdieren.
Dag 3 en 6 Het land met het voedsel daarop wordt bevolkt door de landdieren.

Het zegt dat Hij almachtig is, dat Hij creatief is, dat Hij wijs is, dat Hij een God van
orde is, dat Hij liefdevol is, dat Hij vol rust is, dat Hij ver weg en tegelijk heel
dichtbij is, enz.

Laat de antwoorden maar uit de kinderen zelf komen. Probeer het antwoord
dichtbij de leefwereld van de kinderen te brengen. Bijvoorbeeld bij de geboorte
van een broertje/ zusje, de dagelijkse dingen die we krijgen, gezondheid, de
ruimte om buiten te spelen, enz.

De Vader: Het is de Vader die de opdracht geeft voor de schepping.
De Zoon (Het Woord) : De stem die de scheppingswoorden uitspreekt.
De (Heilige) Geest: De Geest zweeft op het water om de opdracht uit te voeren.

God is tevreden met Zijn werk als het bij Hemzelf past. Het moet daarom perfect
zijn, volmaakt.

God is pas tevreden met ons als wij bij Hem passen. Dat kan alleen door het werk
van de Heere Jezus en van de Heilige Geest.

Laat de kinderen vooral dingen noemen die ze op dat moment buiten kunnen zien,
of dingen waar ze regelmatig naartoe gaan.
In het gebed, in ons lied, maar ook door er goed voor te zorgen.
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c) Door goed te zijn voor dieren en planten, door onze rommel op te ruimen, afval te
scheiden, zuinig te zijn met water enz.

a) De lelies en de vogels (Matthels 6), de mus en de zwaluw (Psalm 84), de musjes
(Mattheuls 10), verschillende spreuken, enz.

b) Probeer voorbeelden te krijgen uit de directe omgeving. Bijvoorbeeld een boom die
zijn wortels diep in de grond slaat. De afhankelijkheid van de planten van de regen.
De trouw van een hond. Een vis die buiten het water doodgaat.

Laat de kinderen zelf zoveel mogelijk inbrengen. Een aantal redenen:

e Het geeft houvast;

e Hetis reden tot verwondering;

e Hetlaat zien wie God is;

¢ Het maakt de Bijbel betrouwbaar;

e Het geeft een doel aan ons leven;

e Laat zien dat de schepping waardevol is;

e Het laat zien dat God almachtig is en het leven geeft en daarom ook het eeuwige
leven kan geven.

Ook de mens werd op de zesde dag geschapen. De Heere zegt dan: “Het was zeer
goed”.

Nog steeds is het God Die zorgt voor nieuw leven. Dieren planten zich voort, er komen
jonge dieren. Ook in de natuur komen er steeds weer nieuwe planten en bloemen. De
Heere heeft in de schepping gelegd dat er steeds weer nieuwe planten en dieren
komen. Bij de mensen worden er baby’s geboren, maar ook dat nieuwe leven geeft de
Heere. Hij zorgt ervoor dat het leven ontstaat en dat het kindje ter wereld komt. De
Heere zorgt overal voor, zo kun je nog steeds zeggen dat de Heere schept en leven
geeft.

Er staat een meervoud: ons. Je ziet hier dat de Heere God drie-enig is. We kennen
God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Op vind je een weergave in eigen woorden. Vraag
en antwoord 6:
Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen?


http://www.heidelbergse-catechismus.nl/
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b. Ziel

Vraag 1:
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Nee, God heeft de mens goed en naar Zijn beeld geschapen. Dat betekent: de mens
was werkelijk rechtvaardig en heilig. Onze Schepper wilde dat we Hem echt zouden
kennen, hartelijk liefhebben en voor altijd met Hem gelukkig zouden leven, om Hem te
loven en te prijzen.

Toen de Heere God de mens maakte, maakte Hij de mens anders dan al het andere
dat geschapen was. De mens lijkt op een bepaalde manier op God. De mens heeft, in
tegenstelling tot dieren en planten, een ziel.

De catechismus laat zien wat het betekent om naar Gods beeld geschapen te zijn. Dat
heeft te maken met rechtvaardigheid en heiligheid. De mens was helemaal goed toen
God hem schiep. Hij kende God, hij diende God en hij had de Heere lief. Hij leefde in
de rechte verhouding met God. Er was een heel bijzondere band tussen de Heere en
de mens. Totdat de zonde kwam. Toen ging die bijzondere band stuk. Maar iets van
dat beeld is blijven bestaan. Nog steeds wil de Heere dat de mens Hem kent, liefheeft
en met Hem leeft. Dat kan door de Heere Jezus. Hij is Mens geworden om de straf op
de zonden te dragen, om te herstellen wat wij verkeerd hebben gedaan. Zo kan de
mens weer helemaal beelddrager van God worden.

De Heere maakt van Adams rib een vrouw voor hem.

Nee, Adam en Eva zijn niet bang. Dat hoeft ook niet, want zij zijn rechtvaardig. Ze
leven in een rechte verhouding met de Heere God. Er is nl geen zonde in hun leven.
Er staat niets tussen hen en de Heere in.

Adam en Eva Planten Dieren

Denken X

Praten

Luisteren

Gehoorzamen

Boos zijn

X X[ X[ XX

God dienen

Zondigen

X| X X[ X[ X| X

Als ik Uw hemel aanzie: Psalm 8

Door het Woord van de Heere: Psalm 33
Die grote lichten maakte: Psalm 136

Hij heeft de aarde gegrondvest: Psalm 104
De hemel vertelt Gods eer: Psalm 19
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Vraag 2:

a) —

b) -

c) Eigen antwoord

Vraag 3:
Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels.
Vraag 4:

a) De schepping en het Woord, de Bijbel.

b) -

c) —

d) Wie de Heere God is en wil zijn voor jou.

Vraag 5:

e Dat klopt. Als je ogen ervoor geopend zijn, zie je overal de hand van de Heere in
terug, en je hoort dat de schepping God looft.

e Nee, je kunt in het bos wel zien dat God er is, dat Hij bestaat, maar Wie Hij is en
wat Hij doet kun je alleen leren uit de Bijbel. En juist in de kerk wil de Heere
onderwijzen vanuit Zijn Woord.

e Dat klopt, zie de vorige stelling.

e Ja, alles wat je nodig hebt om tot geloof te komen, lees je in de Bijbel. En dat is
het allerbelangrijkste wat er is!

Vraag 6:

a) Ze waren volmaakt gelukkig, deden geen zonde, hadden God en elkaar lief,
waren nooit ziek, hadden geen pijn of verdriet, hadden geen kleren nodig, ze
genoten van de prachtige schepping, enz.

b) Er kwam pijn, verdriet, ziekte, dood in de wereld. Dat zijn allemaal gevolgen van
de zonde, de ongehoorzaamheid aan de Heere. Het was volmaakt, helemaal
goed, maar door de zonde werd dit alles kapot gemaakt.

c) Dat kan alleen door het werk van de Heilige Geest in je hart. Als je in de Heere
Jezus gelooft, komt de Geest je hart en leven nieuw maken. Dan wordt je
veranderd, een nieuw mens, en dan ga je weer willen wat de Heere wil.

Vraag 7:

a) De vogels en de bloemen.

b) Zij zorgen nergens voor, de Heere zorgt voor hen. Zo hoeven wij ons ook geen
zorgen te maken, want voor de Heere zijn wij nog veel belangrijker dan die vogel
of bloem. Hij zorgt voor ons!

c) De Heere weet precies wat wij allemaal nodig hebben.

d) Het Koninkrijk van God.

e) Datis de plaats waar de Heere woont en regeert. Als Hij in je leven Koning is, dan
hoor je bij Zijn Koninkrijk. Dan ga je je houden aan Zijn regels (de wet) en heb je
Hem lief. Door dat te doen, zoek je Zijn Koninkrijk.
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Water, een rivier met vier armen.
Pison, Gihon, Hiddekel/Tigris, Frath/Eufraat.

Bewerken, onderhouden.

Ervoor zorgen dat alles netjes groeit, oogsten, bijhouden, in orde houden.
Bewerken doe je bijvoorbeeld op het land (zaaien, oogsten).
Onderhouden doe je bijvoorbeeld in de tuin (netjes houden).

De boom des Levens en de boom der kennis des goeds en des kwaads.

Om niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads te eten.

Het was het proefgebod, om te kijken of ze de Heere zouden gehoorzamen en
geloven.

Nee.

We moeten het wel, maar als we het proberen, merken we dat we het niet
kunnen.

De Heere Jezus was volmaakt gehoorzaam. Door het geloof in Hem wordt Zijn
gehoorzaamheid ons toegerekend.

Dat betekent dat de hele schepping lijdt onder onze zonden. Je ziet het als dieren
doodgaan, maar ook als er droogte of juist overstroming is. Dat is niet zoals de Heere
de wereld geschapen en bedoeld heeft. Dat is gevolg van onze zonden.

a)

b)
c)

Hij vraagt aandacht voor het milieu, wil goed voor de aarde zorgen. Dat is precies
wat de Heere van ons vraagt.

Afval prikken, blikjes inleveren, afval scheiden, enz.
Buiten: geen rommel in de natuur gooien maar in de prullenbak (of mee naar huis
nemen). Binnen: je afval scheiden, niet te veel water gebruiken, enz.

Zingen, bidden, danken. Goed voor de schepping zorgen, er altijd aan denken dat de
aarde van God is.

b)

Hij rustte van Zijn werk.
Dat God deze dag apart zette, apart heeft gezet. Niet zomaar een dag als andere
dagen. Maar een speciale dag, met een andere invulling. Een dag die helemaal
bedoeld is voor de Heere God en Zijn dienst.
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c) Hetis een dag voor de Heere, een dag waarin we ons bewust op Hem mogen en
kunnen richten. Een dag om te vullen met dingen die bij de dienst aan God horen:
kerk, zondagsschool, bijbellezen, zingen en bidden.

Vraag 2:
a) Boom van kennis tussen goed en kwaad. Boom des levens.
b) De boom van kennis des goeds en des kwaads.
c) Als proefgebod: om te kijken of de mens naar Hem zou luisteren, Hem uit liefde
willen dienen en gehoorzamen.

Vraag 3:
a) De slang stelt de vraag net even anders en laat de vrouw twijfelen of God wel echt
de waarheid en juiste woorden heeft gezegd.
b) Eigen antwoord.

Vraag 4:
a) Ze zal net als God zijn.
b) Ze hebben gezondigd, niet naar de Heere geluisterd. Ze merken dat ze naakt zijn,
ze schamen zich. Ze verstoppen zich, voor elkaar en voor de Heere. Dat doet de
zonde.

Vraag 5:

a) Erfzonde betekent dat het een zonde is die van generatie op generatie gaat. Dus
van de vader op zoon, van moeder op dochter. Je kunt er niet van af komen. Het
zit in de genen. Je erft het.

b) God zond Zijn Zoon, de Heere Jezus, naar de aarde om de zonden op Zich te
nemen. Daarom kunnen wij vergeving van onze zonden vragen en krijgen.

Vraag 6:

a) Adam en zijn vrouw verstoppen zich voor God omdat ze beseffen dat ze naakt
zijn, maar ze zijn ook bang. Voor de zondeval waren ze blij met Gods
aanwezigheid. Nu voelen ze zich klein en minderwaardig bij zo’n machtige en
grote God. Ze beseffen dat er iets (de zonde) tussen hen en de Heere in staat.

b) Eigen antwoord.

c) Dat betekent dat er een weg terug mogelijk is. Er is behoud, redding, omdat de
Heere ons niet in onze zonde en verlorenheid laat liggen maar ons roept en
opzoekt. Het is Zijn reddende liefde!

Vraag 7:

a) De slang moet voor altijd op zijn buik kruipen. De vrouw zal met moeite zwanger
zijn en kinderen baren. Adam zal hard moet werken op het land. Het zal moeilijk
zijn, met zweet op zijn voorhoofd zal hij zijn geld, voedsel verdienen.

b) Eva. Dit betekent moeder van alle levenden.

Vraag 8:
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Het is de eerste van alle beloften en alle andere beloften in de Bijbel komen uit
deze belofte voort.

In deze belofte wordt de Heere Jezus beloofd, en de genade die Hij verdiend heeft
door Zijn sterven. Hij heeft de duivel verslagen en daarom is er voor ieder die in
Hem gelooft eeuwig leven.

Eigen antwoord.

Als de Heere Jezus weerkomt op de wolken van de hemel. Dan zal er een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde komen en mag iedereen die in Hem gelooft bij de
Heere zijn. Dan is het weer volmaakt en goed!

Eigen antwoord.

Johannes ziet: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Johannes hoort: een
luide stem.

Eigen antwoord.

Omdat de eerste aarde door de zonde aangetast is. God belooft dat Hij alles
nieuw zal maken. Wie in Hem gelooft mag dan voor eeuwig op die nieuwe aarde
met Hem leven.

HSV: En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij
de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij
hen zijn en hun God zijn.

SV: En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Zie, de tabernakel
Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God
Zelf zal bij hen en hun God zijn.

De tabernakel.

Zodat de Heere God in het midden van Zijn volk zou kunnen wonen.

Eigen antwoord.

Eigen antwoord.

Trooster. Dit is de Heilige Geest en/of de Heere Jezus. De Heere Jezus zegt, als
Hij naar de hemel gaat: “Ik zal u een andere Trooster zenden.” Dus zowel de
Heere Jezus als de Heilige Geest zijn trooster.

Daar zal geen ziekte, zonde, dood of verdriet meer zijn!

Openbaring 22:1 & Genesis 2:10

Openbaring 22:2 & Genesis 2:9

Bij de troon van God en het Lam.

Ze zorgen voor genezing en wijzen op de zorg van God.
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Vraag 5:
a) Zie, Ik maak alle dingen nieuw.
b) Invers 5.
Vraag 6:

Alle mensen die in Jezus geloven en daarmee kinderen van God zijn, zullen de
nieuwe aarde beérven. Dat betekent ook dat mensen die niet in de Heere Jezus
geloven, daar niet zullen zijn.

Vraag 7: -



